Geachte heer, mevrouw, wij vernamen van de vergadering van de commissie beheer van a.s.
donderdag. Ik kan er echter niet bij zijn: ik heb een gewone baan (daar hebben andere insprekers
kennelijk geen hinder van) en ik kan niet altijd op stel en sprong in mijn agenda schuiven.

Het antwoord op de vraag of er beroep wordt ingesteld lijkt een beetje voorspelbaar maar eigenlijk
vind ik dat voor de gemeente geldt 'wie A zegt moet ook B zeggen' c.q. het is niet zo geloofwaardig
als de gemeente nu zou gaan schuiven.

Desondanks ben ik wel bereid om met de gemeente en anderen nog eens naar de argumenten 'over
en weer' te kijken maar dan in een informele setting c.q. alleen met redelijk denkende en
handelende mensen, zonder de schreeuwerds er bij.

Vooralsnog is mijn idee dat:

- De rij oude bomen langs de ventweg zuidzijde is mogelijk het meest beeldbepalend, maar uit deze
rij is €én boom al tijdens een lichte storm omgewaaid en bleek van binnen geheel verrot. Een tweede
boom in die rij is al preventief gekapt. Er is geen reden om aan te nemen dat de andere bomen veel
beter van kwaliteit zullen zijn. Bij een harde wind of storm breken vaak armdikke (of nog dikker)
takken af, deze zijn van binnen evenzeer rot. Dat deze bomen binnen een aantal jaren moeten
verdwijnen staat dus eigenlijk al vast, ook door een tegenstander van de kap is dat (bij de
bijeenkomst in het Badhuis) naar mij onderkend. Het niet-kappen is dus 'uitstel van executie' waarbij
in de tussentijd de straat en de stoepranden steeds verder worden weggedrukt: bij alle oude bomen
liggen losse bakstenen uit het wegdek op straat. Ik heb de gemeente al enkele malen bij voorbaat
aansprakelijk gesteld wanneer een boom of dikke tak op ons huis terecht zou komen.

- De huidige (jongere) bomen zijn wel groot maar eigenlijk erg lelijk: alleen maar blad zonder
bloemen of kleur, en alleen maar 'recht de lucht in' zonder een mooie kruin of zijtakken. Eigenlijk is
dat destijds een verkeerde keus geweest. Ons idee is om het meteen in één keer goed te doen: dat
doet in de eerste paar jaar misschien een beetje pijn maar op de langere termijn is dat veel en veel
mooier, en dat is aanzienlijk beter dan alleen maar op de korte termijn denken en krampachtig
vasthouden aan wat er nu staat. Dat geldt zeker als er bomen worden teruggeplant die al een aantal
jaren oud zijn, en ook voor het overige, de groenstrook wat wordt 'opgepimpt' met kleurrijke en
gevarieerde bosschages.

vriendelijke groeten

Eddie Alders



