
Tot mijn verbazing hoorde ik kort geleden over het betaald parkeren in de wijken rondom t centrum. 

Blijkbaar zijn er ook al besluiten genomen zonder daarover de bewoners te informeren. 

Een aantal jaren geleden besloot de gemeente opeens om emmaplein maar s betaald parkeren te 

maken. Hierdoor kwam er grote parkeerdruk in de straten om het emmaplein heen. Wij werden 

hierdoor gedwongen om een parkeervignet aan te schaffen en een bezoekersvignet. Hier was de hele 

buurt t al niet mee eens, maar met je rug tegen de muur doe je niet veel. 

Helaas is t emmaplein altijd leeg, behalve op zondag als er niet betaald hoeft te worden voor de kerk. 

En daar geld een heel goedkoop tarief!! 

Ik begrijp  uit de krant dat er een ontmoedigingstarief gaat gelden in de buurten waar deze 

parkeermeters worden geplaatst. Ik ga ervanuit dat deze parkeermeters dan dus bijna niet gebruikt 

gaan worden, zeker niet bij handhaving van de bezoekersvignetten. Mijn conclusie is dan ook: En ja 

dat voel ik al aan mijn water: die bezoekersvignetten komen zeker, en misschien wel al volgend jaar 

gewoon te vervallen. 

Anders gaat dit niet het gewenste resultaat opleveren van 250k 

Ik bedoel , die parkeermeters en het handhaven zal ook flink wat geld kosten neem ik aan. 

Verder vind ik t erg vaag hoe t verdere verloop wordt en wat de plannen precies zijn. 

Ik wil u graag wijzen op t feit dat er om t centrum heen veel sociale huurwoningen zijn. 

Ik neem aan dat u weet wat dit betekent en wat de consequenties zijn voor veel bewoners die het al 

niet breed hebben, want die tarieven stijgen al jaren en de salarissen zijn bevroren, althans de mijne. 

Als blijkt dat we voor het autovignet hetzelfde tarief moeten gaan betalen als in het centum, dat is 

ook bijna een verdubbeling, dan hebben veel mensen een probleem. 

Een probleem waarbij je met de rug tegen de muur staat. 

Verhuizen kan niet, want je betaald zomaar 150 euro per maand meer voor het eenzelfde soort huis. 

Een andere , beter verdienende baan ligt ook niet voor t opscheppen… 

Resteert de optie auto weg doen. Daar hebben jullie als gemeente dan geen inkomsten meer van en 

in mijn geval heb ik dan ook geen baan meer. 

Het beleid dat jullie nu voeren is mijn inziens zinloos en duur, en dit krijgen wij als omliggende wijken 

nutteloos door onze strot geramd, ja zo voelt t. 

Ik voel mij ook gediscrimineerd omdat ik wel hiervoor moet betalen, maar 1 wijk verderop hoeven ze 

dat niet. Ik denk dat jullie terug moeten achter je buro en dit hele plan overboord moeten gooien. 

Helemaal opnieuw beginnen, en daar wil ik best met jullie over nadenken. 

En anders laten jullie dat fietsbruggetje in de waarderpolder maar lekker vervallen.  



Ik kan ook niet uitgeven wat ik niet heb, maar gedwongen worden tot dit soort uitgaves en er niets 

voor terugkrijgen, das pas erg. 

Yvonne moonen 

 

 

 

 

 

En dan heb ik t nog niet over die lelijke apparaten in mijn straat. 

 


