
 
 
Van: Liesbeth Van der Voort   
Verzonden: woensdag 10 augustus 2016 19:27 
Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: binnenkomst Haarlem 

 

Geachte stad Haarlem, 

 

Er moet mij een diepe droefenis van het hart: 

Wanneer ik u vanuit Amsterdam over de A200 Haarlem binnenrijd 

overvalt mij altijd een gevoel van treurnis en ergernis. De afzichtelijke 

bakken die wellicht ooit dienst hebben gedaan als plantenbakken, 

hebben nu echter meer het aanzicht van (lelijke!!) wegversperringen. 

Wat een lelijke ontvangst in deze prachtige stad! 

 

Haarlem maakt met Nederland reeds lang deel uit van de Europese 

Unie. Vanwege dit lidmaatschap verwachten wij al lang geen 

aanvallen meer van onze buren. Zo zijn de wegversperringen niet 

alleen meer onnodig maar ook nog eens afzichtelijk lelijk. U doet 

uzelf tekort. 

 

Neem een voorbeeld aan veel andere steden en zorg dat het een plezier 

wordt om de stad binnen te rijden en dat het het aanzicht krijgt die de 

hoofdstad van Noord Holland betaamt. 

 

Haarlem wat ben je mooi, Haarlem wat ben je prachtig, nu de 

ontvangst nog. 

 

Hoogachtend. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Liesbeth 
 

 

 


