
Geachte voorzitter , wethouder en raadsleden commissie Beheer, 

Mijn naam is Rina Stroo; ik spreek in namens het W.B.O. 

Ik dank u allen, dat u dat u mij in de gelegenheid stelt om over het onderwerp HOV  Noord in te 

spreken. 

 

“Appie, Everybody Appie”, 

Kent u deze slogan van de Albert Heijn? 

Deze slogan geldt in de toekomst niet meer voor onze ouderen, wonend aan de verkeerde kant van 

de Rijksstraatweg, als de H.O.V. Noord over de Rijksstraatweg zal rijden en de zebrapaden met de 

bijbehorende stoplichten er niet meer zijn. 

Door gemeentelijk beleid is de Albert Heijn verplaatst van de Eksterlaan naar het nieuwe 

Marsmanplein, overigens een prachtig plein met vele winkels, de buurtwinkel,  een 

tandartsencentrum, een aantal kappers, de bakker. 

Ik hoor de ouderen zachtjes zingen: 

“ Voor mij geen Appie aan de overkant, 

Geen bonusaanbiedingen meer uit de Bonuskrant. 

Geen praatjes, geen handenschudden, 

Geen ijsje of terrasje bij Crostino aan de overkant. 

Nee, ik woon aan de verkeerde kant. 

Vroeger kon ik op het knopje drukken en kon ik veilig naar de overkant”. 

 

Als medeburger voel ik met hen mee. 

Ik kan wel, maar zij niet. 

Ik zou hen wel een helpende hand kunnen toesteken, maar ontneem ze tegelijkertijd hun 

zelfstandigheid en trots. 

En vraag ik me  vol schaamtegevoel af: “ Moeten zij, oud en wijs, als een klein kind, weer lopend aan 

mijn hand, naar de overkant? 

 

Everybody Appie, 



Geldt straks ook niet meer voor de kinderen, die zich al best wel groot voelen  en vinden dat ze al 

best zelf een boodschap kunnen doen bij Appie. Of graag net als de andere kinderen  bij het hek 

willen gaan staan om moestuintjes of ruimtevaartplaatjes  te scoren. 

De meeste ouders zullen daar, als de stoplichten er niet meer staan, een stokje voor steken. En de 

kinderen, alsof ze nog een kleuter zijn, begeleiden naar de overkant. Het is immers veel te gevaarlijk 

om je kind  alleen de Rijksstraatweg over te laten steken. 

Ik hoor de ouders denken: 

“Een , twee, drie , vier, vijf, zes , zeven , acht, negen, tien. 

Wie nu oversteekt, wordt hopelijk gezien”. 

 

Burgermeester, wethouders, raadsleden: 

Neemt u nog even de tijd om de plannen te herzien. 

In ieder geval die tien seconden, de tijdwinst die  de H.O.V.  boekt bij het verwijderen van de 

stoplichten bij de zebrapaden bij het Marsmanplein. 

Behoudt de mogelijkheid om bij het Marsmanplein en het Julianapark over te kunnen steken met 

hulp van stoplichten en zebrapaden. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 

 


