
aan de gemeenteraad
t.a.v. de Raadsgriffie

Ik heb vernomen dat de voetbal velden van Young Boys aan de Belgiëlaan vrij komen voor een 
nieuwe bestemming. De wijkraad zou graag op deze bestemming stadslandbouw tot stand zien 
komen. Ik zou interesse hebben in het pachten van een deel van deze grond voor het opzetten van 
een biologische bloemen zelfpluktuin. (de Koene pluktuin)

De Koene pluktuin zoekt +/- 5000m2 grond en een kantine/sanitaire ruimte voor het opzetten van 
een bloementuin voor het zelf plukken en samenstellen van veldboeketten. De bloemen worden 
geheel op biologische wijze geteeld. 
Wat wil de Koene pluktuin

• Sociale toegankelijke plek creëren in de wijk waar mensen uit de buurt o.a. zaterdag een 
bloemetje kunnen komen plukken.

• Een plek waar je welkom bent om als vrijwilliger te komen werken met name om mensen uit
de buurt die afstand hebben tot de arbeidsmarkt in beweging te krijgen op sociaal en fysiek 
gebied.

• Zinvol en gezond buitenwerk bieden in de vorm van dagbesteding voor mensen met een 
indicatie die wonen in de omgeving. 

Resultaat

• Een mooie sociale toegankelijke plek voor mensen en bijen.
• Duurzame biologische boeketten te koop in de wijk zonder pesticiden en co2 uitstoot.
• Geen onderhoud aan de plek door de gemeente 
• pachtinkomsten voor de gemeente.

Inkomsten de Koene pluktuin
• Verkoop van biologische boeketten
• WMO inkomsten door overeenkomst met stichting landzijde voor het aanbieden van 

dagbesteding.

Mijn ambitie en ervaring

Werken in een tuin geeft mensen voldoening, ik ervaar dit bij mijn werk als agogisch 
tuinwerkbegeleider bij de borgstichting, die ambulante behandeling bied voor mensen met 
psychische problemen. 
De afstand tot de natuur en landbouw is vrij groot bij stedelingen. Voor velen is het erg fijn om op 
een akker te komen werken of plukken. Het is ook leuk om op deze manier mensen uit de buurt te 
ontmoeten. Dit weet ik door mijn ervaring als tuinder op de Haarlemmer kweektuin bij de Nieuwe 
akker van de kweektuinkas. Hier heb ik samen met vrijwilligers en stichting de Nieuwe akker vanaf
het begin in juni 2014 in de kweektuinkas een zelfpluk groentetuin opgezet. De kweektuinkas was 
begonnen in een verlaten gemeente kas, dit is inmiddels een bloeiende sociale plek waar nu ruim 
170 mensen uit de buurt zelf hun groenten komen oogsten. 

Hetzelfde wil ik ook creëren in mijn woonomgeving in de Europawijk. De bloemenpluktuin is snel 
te creëren. Al een half jaar na start weet je niet wat je ziet. Een akker vol met verschillende kleuren 
en geurende bloemen waar kinderen en bijen ronddartelen. 


