
Herdenkingsboom 1e wereldoorlog 
 

Op 11 november om 11.11 zwegen de kanonnen en kwam er zo een einde aan de Eerste 

Wereldoorlog. Vier jaar oorlogsgeweld had Europa geteisterd en in onze buurlanden 

miljoenen slachtoffers gemaakt.  

Als Haarlemmer heb ik mij altijd erg verbonden gevoeld met deze in mijn ogen zinloze 

slachtpartij en het heeft me altijd verbaast hoe weinig aandacht er in ons land is geweest 

voor deze historische ramp.  

Omdat ik meer geloof in daden dan in woorden ben ik dit jaar bezig geweest om daar op 

eigen initiatief invulling te geven aan de herdenking van die miljoenen slachtoffers. Dat wilde 

ik dit jaar doen door op 11 november om 11.11 een herdenkingsboom met herdenkingsteen 

te laten plaatsen in het herdenkingsbos in Vijfhuizen. De kosten voor de boom en steen heb 

ik uit mijn eigen zak betaald . Mijn beweegredenen zijn puur vanuit mijn gevoel. 

 

Dit jaar heb ik uitgebreid overleg gehad met internationale herdenkingsorganisaties rond 

WO1  en ambassades  van Engeland, Duitsland, Frankrijk en België. Over de plaats van de 

boom ben ik een groot deel van het jaar in overleg geweest met de beheerder van het 

herdenkingsbos, het naastgelegen Kunstfort en de culturele ambtenaar van de gemeente 

Haarlemmermeer. 

 

De boom is besteld, de herdenkingssteen is gemaakt en met het Kunstfort is 

overeenstemming  voor het maken van een kleine expositie met verwijzing naar de locatie 

van de boom. De uitnodiging voor het plaatsen van de boom zou deze week uitgegaan zijn. 

ECHTER Vandaag kreeg ik telefonisch bericht van het recreatieschap Spaarnwoude dat zij als 

eigenaar van de grond niet toestaan dat deze boom geplaatst gaat worden in het 

Herdenkingsbos. Want ze vinden dat het bos alleen een algemene herdenkingsfunctie mag 

hebben. Van particulieren voor particulieren. 

Ik ben verbijstert. Op het allerlaatste moment trekt het Recreatieschap aan de noodrem. Als 

Haarlemse burger doe ik op u als gemeenteraadscommissie een beroep om het 

recreatieschap waar ook Haarlem deel van het bestuur uitmaakt te overtuigen van het 

mooie initiatief van deze herdenkingsboom met herdenkingsteen. Het zou mij alles gelegen 

zijn om die op 11 november om 11.00 geplaatst te krijgen. De tijd dringt. 

 

Jan Warmerdam 

 

 


