Beste leden van de commissie samenleving van de gemeente Haarlem,

Mijn naam is Ruud Barnhoorn. Ik ben sinds 2011 directeur van de mgr. Huibersschool en sinds 2017
ambassadeur van “WIJZER” in Schalkwijk. Ik voel me een betrokken Haarlemmer en werk met trots in
Schalkwijk. Ik wil daarom graag iets zeggen over kansengelijkheid in onze stad.

In 2011 had ik het voorrecht om directeur van de mgr. Huibersschool te worden. Een voorrecht, omdat
een voorgenomen besluit tot sluiting van de school door ouders en leerkrachten met succes werd
aangevochten. Op basis van die betrokkenheid heb ik de keuze gemaakt om directeur te worden van
deze gemengde buurtschool. Ouders, kinderen en leerkrachten in Europawijk die zich hard maakten
voor hun school en het belang zagen van een school als sociale voorziening in de wijk. Geweldig!

Nu acht jaar later na twee verhuizingen zit de school sinds mei 2017 in Integraal Buurt en Kind Centrum
Wijzer, samen met het consultatiebureau, GGD, 't Peuterpandje, CJG en diverse sportverenigingen. Ons
schoolplan heet nu niet voor niets “de samenleving, dat zijn wij!”

Het verhaal van de mgr. Huibersschool is een verhaal van vallen en opstaan, maar vooral ook van
veerkracht, doorzettingsvermogen en betrokken bewoners van de Europawijk. De school maakt deel uit
van een groot netwerk van mensen die met passie en enthousiasme de wijk kleur geven. De kracht van
de wijk wordt gebruikt en levert plezier, ambitie en perspectief voor de toekomst op.

Het verhaal gaat niet over succes op korte termijn, maar geloof dat een bijdrage in het hier en nu ons
helpt om succes op langere termijn te boeken.

De mgr. Huibers is niet de enige school die vanuit maatschappelijke betrokkenheid meer biedt dan
alleen onderwijs aan basisschoolkinderen. Wie goed kijkt ziet verschillende scholen in onze stad die deze
ambitie ook iedere dag weer waarmaken.

Het werken aan kansengelijkheid is als het bouwen aan kathedralen. Er is een diversiteit aan mensen en
kwaliteiten nodig om die kathedralen te bouwen. Mensen met het hart op de goede plek. Zij zijn de
bouwers van de kathedralen en het “eindresultaat” zien ze zelden. Het is mooi om te constateren dat de
gemeente in haar beleid uit wil gaan van de sociale basis van de wijken. En deze basis wil ondersteunen
passend bij de behoefte van de wijk.

Zoals ik al eerder noemde liggen de wortels van Wijzer in 2011. Ouders en leerkrachten voelden zich op
dat moment gesteund door de wethouder, de raad en de ambtenaren. Tot op de dag van vandaag is die
steun steeds gevoeld bij de verdere ontwikkeling. Politiek en ambtenaren die werken in de geest van de
wet en niet naar de letter van de wet. Het heeft ons gebracht waar we staan en geeft ons de energie om
samen met velen met plezier te blijven werken aan een mooi perspectief in de Europawijk.

Vandaar dat ik hier wilde inspreken. Om u en al die ambtenaren te bedanken voor alle inspanningen,
creativiteit en betrokkenheid de afgelopen jaren. In deze spreektijd is het me niet gegund om alle
namen te noemen. Dat zegt iets over de volle breedte van betrokkenheid.

Dank u wel voor uw bijdrage om de ambitie van kansengelijkheid voor alle leeftijden en achtergronden
in de Europawijk waar te maken.

Ruud Barnhoorn, Ambassadeur van WIJZER



