Van: jelle.bonnema
Verzonden: maandag 8 mei 2023 15:10:42
Aan: antwoord@haarlem.nl

Onderwerp: Behoud live muziek in het Slachthuis en houd de tieners van de straat af

Beste Burgemeester Wienen en Gemeenteraad Haarlem,

Ik ben, net als vele anderen, erg droevig geworden door het nieuws dat het Slachthuis binnenkort
niet meer mag programmeren op vrijdag- en zaterdagavond. Een groot gemis, aangezien het aanbod
gua alternatieve muziek in Haarlem al erg klein is, en het Slachthuis één van de weinige plekken is die
dit wel verzorgt. Veel mensen hebben hier hun plek gevonden. Kijkt u maar eens naar de comments
onder de Instagram post van het Slachthuis, waarin zij aankondigen geen live muziek meer te
programmeren: “wat moet ik nu gaan doen dan?” ; “wat een verlies.” ; “treurige bedoeling dit.” Zelfs
omwonenden vinden het zonde: “Wat jammer dit! Ik woon ernaast en was juist heel blij met een
leuk podium in de wijk!” Hier de link naar de post van het Slachthuis a
https://www.instagram.com/reel/Crv8G_7I3XT/?utm_source=ig_web_copy_link

Ik wil dat u bewust bent van de gevolgen die de ontzegging van live muziek in het Slachthuis heeft. U
bent waarschijnlijk nooit op het terrein geweest. Het eerste wat u zal opvallen wanneer u het terrein
betreed is de grote hoeveelheid pubers die hier verzamelen. Vrienden van vrienden, die hier elk
weekend komen om elkaar te zien, met elkaar te lachen en te dansen. Ik wil dat u zich voorstelt wat
er gaat gebeuren met deze tieners (waarvan veel nog erg jong, onzeker, en zoals alle tieners, met
weinig ervaring in het leven) zodra hun vaste plek niet meer hetzelfde is. Wanneer deze kinderen
niet meer terecht kunnen bij hun vertrouwde plek zullen ze de straat op gaan, met alle nare gevolgen
van dien. Het Slachthuis is een plek waar zij zich veilig kunnen voelen, kunnen ontplooien en
simpelweg zichzelf zijn. Er is geen andere plek voor deze kids, en ik ben enorm bang voor de gevolgen
van het beleid van deze gemeenteraad. Alstublieft, bied deze tieners de plek die ze verdienen en
nodig hebben. Neem hen dat alstublieft niet weg.

Neem mijn woorden ter harte en laat het Slachthuis programmeren. U hoeft de muziek niet leuk te
vinden, u hoeft alleen maar uw jeugd veilig te willen houden.

In alle serieusheid,

Jelle Bonnema



