
Rogier van Luyken 

'att6*"*:ïSï!M-«Mia>! 

Haarlem, 31 maart 2011 

Geacht college van de gemeente Haarlem, geachte Raadsleden, 

Graag wil ik als burger mijn ongenoegen uiten over de gang van zaken rondom Fortress en de 
gemeente Haarlem met daar aan vastklevend het failliet gaan van HFC Haarlem. 

Hoe is het toch mogelijk dat een voltallig college heeft ingestemd met het laten verdwijnen van ruim 
120 jaar voetbalgeschiedenis uit deze stad en uit Nederland? Want, beste dames en heren, we 
hebben het bij HFC Haarlem wel over een van de oudste clubs uit dit land. Maar enig gevoel en 
historisch besef was bij niemand van 'u te bespeuren... 

U allen heeft zonder blikken of blozen ingestemd met het overlijden van de club. En dat allemaal 
onder het mom van 'dat gemeenten hun clubs niét financieel mogen steunen'. Dat ondertussen 
collega gemeenten in het land hun clubs wel financieel steunen, dat schijnt u allemaal niets uit te 
maken. U allen heeft bij het overlijden van HFC Haarlem de kaken stijf op elkaar gehouden naar 
buiten toe en geen enkel medeleven getoond met en naar alle mensen die betrokken waren bij de 
club. Als dit de manier Is waarop Haarlemse politici omgaan met zaken van (historisch) belang in en 
voor de stad dan houd ik mijn hart vast... Het is overigens schrijnend te noemen dat wanneer Harry 
Mulisch overlijd, de gemeente Haarlem de landelijke publiciteit binnen no time wel weet te vinden. 

Het verbaasd mij nog steeds hogelijk dat er werkelijk niemand van de Haarlemse politici destijds is 

opgestaan en heeft gestreden voor behoud van de club. Ik vindt dat nog steeds een zeer 

merkwaardige gang van zaken-

Of heeft één en ander te maken met een collectieve wetenschap destijds over het feit dat men in het 

geheim en volstrekt illegaal de bankier aan het uithangen was voor Fortress? Toevallig' ook de 

ontwikkelaar van een eventueel nieuw stadion voor HFC Haarlem. Een stap in de geschiedenis van 

HFC Haarlem welke voor de club van levensbelang zou zijn. En dat wist u allen maar al te goed-

Het is op zich al schandelijk te noemen dat naar buiten toe de gemeente Haarlem zich voordoet als 

het braafste jongetje van de klas door HFC Haarlem niet financieel te steunen en volledig aan zijn lot 

over te laten terwijl achter de schermen een vreemd spelletje wordt gespeeld met een risico van 19 

miljoen euro en een winst van 1 miljoen euro. HFC Haarlem uit de brand helpen voor 2 miljoen?: nee 

hoor, dat doen we nietl Nieuw stadion?: nee hoor, dat doen we nietl Risico lopen voor 19 miljoen? Ja 

hoor! Geen probleem bij dè gemeente Haariem... 

Ook al zult u waarschijnlijk voorlopig nog glashard beweren dat beide zaken - Fortress en HFC 
Haarlem - niets met elkaar te maken hebben, denk ik dat dat in het geheel niet het geval is. Had de 
gemeente echt wel enkel en alleen het Postkantoor als zogenaamd onderpand bij deze illegale 
financiële operatie? Een onderpand wat veel minder waard was dan de 19 miljoen euro... Of had de 
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gemeente Haarlem nog iets anders achter de hand? Iets wat vele malen meer waard zou zijn dan die 
19 miljoen euro? Ik denk het wel. Namelijk: kakelverse bouwgrond aan de Jan Gijzenkade... 

Goed, er stond nog een 'voetbalclubje' op het terrein maar dat was geen probleem. Die kan je 
gewoon laten overlijden. Gewoon heel langzaam alle lucht uit de club persen. Immers; de gemeente 
wist hoezeer een nieuw stadion van levensbelang zou zijn voor de club. Fortress is de ontwikkelaar 
van dat nieuw te bouwen stadion maar ook de klant van de illegale lening. Dan vraag je Fortress toch 
gewoon af te zien van de bouwplannen van een nieuw stadion? Anders geen lening. In ruil daarvoor 
mogen ze later het hele voormalige HFC Haarlem terrein (veel te) vol bouwen. Wat wil Fortress nou 
nog meer? En dus ga je als gemeente dat traject met HFC Haarlem gewoon aan alle kanten traineren 
en klaar is kees! Dag voetbalclub, hallo bouwgrond! Dat er 120 jaar voetbalgeschiedenis door de plee 
wordt getrokken, so be it! Een stad als Haarlem heeft toch veel meer aan een standbeeld voor Harry 
Mulisch?! Of een veel te duur stadskantoor?! Of een veel te duur honkbalstadion?! (en dat dat nou 
toevallig de hobby van voormalig wethouder Di(e)vendal is, nee joh, dat heeft daar echt niets mee te 
maken... Toch?) 

De dag voor dat de hartslag van HFC Haarlem definitief ophield heb ik Bernt Schneider nog gemaild. 
Dat hij als leider van deze stad karakter moest tonen en HFC Haarlem moest helpen. Hij mailde mij: 
'Ok, ik zal leiderschap tonen en 2 miljoen meenemen'. Niet schrikken hoor, dat deed hij natuurlijk 
niet! Nee, want HFC Haarlem moest nou eenmaal gewoon weg. Immers: anders geen bouwgrond en 
geen afdoende onderpand voor het illegaal bankieren met Fortress... Ander bewijs dat de gemeente 
Haarlem het voetbal wilde weg hebben aan de Jan Gijzenkade is het fgjl dat de gemeente de club 
Young Boys - een club met toekomst - heeft geweigerd om te gaan spelen aan de Jan Gijzenkade. Er 
is - en dit was direct na het overlijden' van HFC Haarlem - gezegd tegen Young Boys dat er 
bouwplannen waren voor het terrein. Een andere conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat 
de gemeente Haarlem heeft besloten dat er in de toekomst geen plek meer is in de stad voor 
profvoetbal. En dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.... 

lk heb niet de indruk dat er ook maar iemand van u zich kapot is geschrokken van de handel en 
wandel van B&W aangaande Fortress. Het blijft muisstil vanuit het Stadhuis. Dat sterkt mij in mijn 
indruk dat u er eigenlijk allemaal wel van wist en er dus mee heeft ingestemd. Mede ook omdat 
helemaal niemand van u ook maar één traan heeft gelaten om HFC Haarlem. U wist immers toen ook 
al hoe de vork in de steel zat... ' 

Volgens mij bent u allen 'volksvertegenwoordigers'. U zit daar in het Stadhuis op het pluche mede 
namens en voor alle Haarlemmers. Bij'dit college krijg ik echter steeds meer de indruk dat u daar 
allemaal enkel voor uw eigen agenda zit. Ik kan niet zeggen dat dit B&W met hun besluiten de 
burgers op de eerste plaats hebben staan. Immers: als dat wel zou was dan zou u allen bijvoorbeeld 
niet instemmen met de volstrekt achterlijke wijze waarop men in Haarlem nu allerlei wegen aan het 
afsluiten is en hoe men de rijrichtingen in de stad aan het inrichten is. En dat is dan nog maar één van 
de vele voorbeelden... 

Afspraken en toezeggingen met en door de gemeente Haarlem blijken overigens ook niet veel waard. 
Aan de huidige club, Haarlem-Kennemerland, zijn toezeggingen en beloftes gedaan - zoals een nieuw 
kunstgrasveld - die nog steeds niet zijn' nagekomen door de gemeente en de club aantoonbaar 
belemmeren in hun ontwikkeling. 
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Haarlem zou beter af zijn met een geheel nieuw B&W. Op basis van het dubieus handelen van B&W 
zouden velen van u nu vrijwillig moeten opstappen. U heeft het allen gewoon heel slecht gedaan. 
Want het was niet alleen de inmiddels overleden wethouder van Velzen die bij deze kwestie 
betrokken was/is. Hoewel de gemeente de afgelopen dagen in de pers maar al te graag en al te 
makkelijk naar hem verwijst zijn er meerdere van u die van deze gang van zaken op de hoogte waren. 
Niet in de laatste plaats de grote leider van deze stad, Bernt Schneider. Eindverantwoordelijke. 
Burgemeester. 

Het zou de gemeente Haarlem sieren om de miljoen euro winst van het illegaal bankieren te storten 
op een rekening ten bate van HFC Haarlem. Zodat de club een nieuwe start kan maken en wel aan de 
Jan Gijzenkade... Dat u het miljoen wil gebruiken om andere gaten te dichten is uw eigen probleem, 
voortvloeiend uit uw eigen slechte financiële beleid. Geen enkel project van de gemeente Haariem 
lijkt zich te kunnen houden aan een opgestelde begroting... 

Ik kijk met belangstelling uit naar uw reactie op mijn schrijven. Er zullen genoeg punten in te vinden 
zijn waarop u kunt reageren. Ik ben vooral benieuwd of er ook maar één persoon te vinden is die 
zwart op wit durft te schrijven dat de Fortress kwestie helemaal niets met de ondergang van HFC 
Haarlem heeft te maken en dit ook kan aantonen. 

Maar ik ben nog benieuwder of er ook maar één persoon te vinden is die het failliet gaan van HFC 
Haarlem wel iets kan schelen en met mij van mening is dat 120 jaar voetbalgeschiedenis niet verloren 
had mogen gaan. Dat profvoetbal thuis hoort in een stad die zich maar al te graag de hoofdstad van 
Noord-Holland noemt. Dat HFC Haarlem een wederopstanding moet beleven. En wel aan de Jan 
Gijzenkade... 
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