Aan de gemeenteraad van Haarlem door tussenkomst van burgemeester Schneiders.

Haarlem, 12 april 2011
Geachte burgemeester en geachte leden van de Raad,
Afgelopen zondagmorgen....mooi weer....in onze tuin, het geschreeuw door de muren van het
Magdalenaklooster heen aanhorend, ruzie voor de zoveelste keer, afgelopen week zijn er weer veel
stoelen gesneuveld, de container lag er vol mee, besluit ik tot deze brief.
Zij kunnen hun onvrede en onmacht uiten in het schreeuwen tegen elkaar en vernielen van stoelen, wij
zijn "nette" burgers en houden ons in.

Het is precies 12 jaar geleden dat de brief van de gemeente op de mat viel, onze prachtige wijk op tilt
ging. De buurt vroeg aandacht bij de gemeente, maakte bezwaar in vele toonaarden, honderden
bezwaarschriften, alles ging de prullenbak in, een rechtszaak, in de rechtszaal werd zelfs aantoonbaar
gelogen.

12 april 1999, op de verjaardag van onze zoon werd door buurtgenoten NEE op de muren gekalkt,
spandoeken gemaakt. Wij en onze visite werden gevraagd mee te doen. Later werden eieren in grote
hoeveelheden tegen de muren en ramen gegooid, 's nachts door onbekenden ruiten vernield. Kort
daarop liet de gemeente de ramen van het klooster dichttimmeren en een bewaker met een grote hond
hierachter om toezicht te houden. De ongein was al zeer groot en onze machteloosheid idem terwijl er
nog geen dakloze was gesignaleerd. Toen die "hel" eenmaal losbarstte, wij onbeschermd (nog geen
hekken) de zij-ingang als toegang vlak bij onze tuinpoort, een aantal krantenartikelen en
radiointerviews later, 2 auto inbraken en een inbraak in ons huis (al mijn werkgegevens over straat)
verder, toen konden we niet bevroeden wat er allemaal nog meer boven ons hoofd hing.

Jaren later zijn er na heel veel strijd en aandringen van ons en onze buurtgenoten wat beschermende
maatregelen genomen en tegenwoordig is het heus wel te verdragen achter onze hekken. Maar onze
gezondheid en die van anderen uit onze buurt heeft een optater gekregen. Ach laat ik verder
zwijgen....er zal genoeg in het gemeentearchief te vinden zijn over de beginjaren van de Dagopvang.
In onze familiefotoalbums zijn de sporen ook aanwezig, ik nodig u uit het te komen bekijken, om aan
te tonen hoe lang wij deze problemen hier al hebben. Eerlijk gezegd was ik blij toen onze kinderen
eenmaal allemaal waren uitgevlogen, dan hadden ze er geen last meer van. Maar nu, 12 jaar later heb ik
3 kleinkinderen, van 1, 2 en 4 jaar oud en eerlijk gezegd went het nooit je voor- of achterdeur met die
schatjes uit te stappen en in onverwachte hoekjes bij ‘t hek op brallende, plassende mannen te stuiten.

Wat ik niet begrijp is dat het huidige gemeentebestuur veel oog en oor heeft voor weerstand in de
nieuwe buurt van de Uni-locatie, die een duidelijke verbetering oplevert in vergelijking met de situatie
zoals die bij ons is, 0.a. de beheersbaarheid en ook zeer kostenbesparend is vooral op het punt van de
bewaking, betaald uit gemeenschapsgelden.

Uit onze buurt rondom het Magdalena klooster hoeft u geen acties te verwachten, wij zijn moe, murf en
hopen op de vervulling van de beloftes die door de gemeente gedaan zijn om de Uni-locatie uiterlijk
november 2011 te realiseren.

Ik heb al een aantal jaren in de vergadering gezegd dat het in Haarlem volgens mij om EERLIJKHEID,
RECHTVAARDIGHEID en SOLIDARITEIT hoort te gaan. Onze wijk heeft 12 jaar lang de
problematiek gedragen, doorstaan, en nu is gewoon een andere wijk aan de beurt! Dat is rechtvaardig!
En eerlijk! En van onze medeburgers mogen wij toch solidariteit verwachten? Wij zijn toch allen
Haarlemmers?!

Geachte burgemeester, wethouders en leden van de Raad, ik hoop en met mij de binnenstadbewoners
uit onze Magdalenabuurt, dat u uw hart laat spreken en solidair wilt zijn met 6nze buurt (die haar portie
wel gehad heeft) en de plannen waaraan al jaren wordt gewerkt een eerlijke kans geeft!

Dat het gemeentebestuur doorpakt en de Uni-locatie, nogmaals zoals ons is beloofd, dit najaar
realiseert.

Vriendelijke groet!

Map de Koning-Valk.
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