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Beste college- en raadsleden, 

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
Zo luidt één van de vele verstandige Nederlandse spreekwoorden. Ik richt het tot u. Zodat u terugkomt 
op het onzalige plan om het al honderden jaren oude, historische Houtmanpad te slopen, bomen te 
kappen en vol te storten met asfalt. Dit pad is nog één van de weinige stukjes historisch en 
monumentaal landschap in Haarlem dat nog niet is aangeharkt. En nagenoeg iedere Haarlemmer 
heeft dierbare (jeugd)herinneringen aan dit idyllische stukje Haarlem. Hoe kunt u dit allemaal zo woest 
willen vernielen! Laat het met rust! 

De verkeerstechnische argumenten die worden aangevoerd om de boel te slopen lijken mij, zeker in 
de relativiteit gezien, van volkomen ondergeschikt belang. Het Houtmanpad is juist een prachtig 
voorbeeld hoe voetgangers en fietsers nu in harmonie en met de nodige voorzichtigheid voor elkaar, 
met elkaar omgaan. Ook dit wilt u in regelzucht onderbrengen, waarmee die steeds zeldzamer 
wordende harmonie in deze maatschappij ongetwijfeld ook (hier) zal verdwijnen. 

De hond een worst voorhouden 
Is een ander Nederlands spreekwoord. Het lijkt op u van toepassing als belangrijkste argument voor 
uw plan; een provincie die de worst voorhoudt en de gemeente die alleen al daarvoor hapt. 

Het is de historische stad Haarlem onwaardig zo om te gaan met het landschappelijk monumentale 
Houtmanpad. 
Het is een college en raad van een historische stad als Haarlem onwaardig een dergelijk plan uit te 
voeren. 

Ik wens u veel wijsheid toe in uw rol van volksvertegenwoordiger. Als het goed is luisterend naar 
hetgeen het volk wil en niet wil, en doet wat goed is voor de stad. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Koppen 
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