Beste raadsleden,
Nog niet eerder is ons verleden hebben wij ons op deze manier uit willen spreken
Maar als je iets echt aan het hart gaat, dan wil je daarvoor met tradities breken

In deze tijd gaat het nieuws in Haarlem over Serious Request, het weer en Sint en
Piet

maar ook over WMO, een popschool en over wiet.
En dat is nou waar deze brief over gaat

want wiet op de Kweektuin is iets wat echt nergens op slaat

Het was bij ons het gesprek van de dag, dat wil je niet weten

al bleek later dat de informatie niet op de juiste plek had gezeten
Raadsleden waren door voorgangers niet goed geinformeerd

en hadden voor wat aandacht deze motie gelanceerd.

Wij houden wel van dit soort grapjes, van prikjes en van steken,
al stelt niet iedereen dat op prijs, dat is meer dan eens gebleken.
Fen storm in een glas water, nou gelukkig dan maar

want wiet op de Kweektuin is echt een beetje raar.

Fen stadpark in Haarlem, zo mooi, zo duurzaam en groen,
met natuur, bezoekers, educatie en een rijke historie van toen

Fen bijzondere plek met een ambitieus plan waar heel Haarlem nu alleen nog maar
dromen van kan

Dat wil je steunen, daar doe je mee,
Met zn allen, met ondernemers, scholen en buren in zee

Jullie wensen ; Haarlem in beweging, Samen voor elkaar, beheer van het groen met
vrijwilligers, duurzaam en sociaal?

Op de Kweektuin kan dat straks echt allemaal.

Er zijn nog vele handjes nodig, ook daadkracht en wat poen,




Om een succes te maken van die oase in het groen.

Wees gerust en maak je maar niet druk

want die gasten die nu nog blowen die slaken straks ook een zucht.
Geen (usteloosheid en ook geen vreetkick meer,

want die werken hier dan als vrijwilliger en dat brengt hun zoveel meer.

De voorbereidingscommissie van de Kweektuin werkt keihard aan dit plan,

een businesscase, een Stichting met vrijwilligers,

ze maken er een parel van

Maar participeren, burgerinitiatieven omarmen, samen met je stad,

betekend faciliteren, loslaten en vertrouwen en dat is voor Haarlem nogal wat
Zie dit project als een voorbeeld, bundel de krachten, ontmoet elkaar en praat
En merk op hoe de energie dan stromen gaat

‘Wij zitten wat verscholen, laten ons niet vaak zien

Maar onderschat niet onze wijsheid, die van de uil is het meest bekend misschien
‘Wij geloven dat het kan, wij kijken ernaar uit.

‘Wij willen wel meer actie, meer bezoekers en wat positief geluid

Wij kunnen jullie steun gebruiken, wij willen zelfs niet zonder
Dus kom eens informeren, lees nog eens de plannen, wandel en bewonder
Reuring op het park, ouderen en kinderen, een duurzaam voorbeeld zijn

Dan trotsfluitend op ons stekkie, zien we jou daar straks genieten en dat vinden wij
toch oh zo fijn.
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