
t.a.v. de Raadsgriffie 

 

Geachte raadsleden, 

 

Ik wilde even reageren op de angst die de gemeente Haarlem heeft voor het 

binnenkort te openen Outletcenter in Halfweg, voormalige Suikerfabriek. 

Als ik goed ben geïnformeerd is de gemeente Haarlem van plan om 

winkelcentrum Schalkwijk uit te breiden en te moderniseren maar allerlei 

faciliteiten waar niemand op zit te wachten. In zo'n geval betekent dat 

alleen maar dat er duurdere gelegenheden of winkels komen, die voor de 

meeste Haarlemmers gewoon veel te duur zijn. Als u nu op een door de 

weekse dag of in het weekend langs het winkelcentrum rijdt kunt u zien 

dat 3/4 van de aanwezige parkeergelegenheid leeg is, zelfs op marktdag 

dinsdag, is er volop parkeergelegenheid. Dit houdt in mijn ogen gewoon in 

dat er gewoon geen geld meer zit bij de mensen. Dit kan ook niet anders, 

want de meeste mensen hebben fors in moeten leveren, worden 

geconfronteerd met enorme huurstijgingen, de gemeente belastingen zijn 

gestegen, plus dat er een enorme schuldenlast is hier in Haarlem. Dus het 

is toch logisch dat mensen hun uitvlucht nemen tot goedkopere locaties, 

zoals bijvoorbeeld Sugarcity. Alles duurder maken is echt geen optie want 

de problemen worden alleen maar groter. En er zal nog minder besteed gaan 

worden omdat het er in de toekomst niet beter op zal worden.  Ik ben van 

mezelf helemaal niet negatief ingesteld en ondanks het feit dat ik nog 

werk heb, ben ik toch blij dat ik nog elke maand rond kan komen. Het is 

wel beknibbelen hier en beknibbelen daar, dus ook ik zoek mijn toevlucht 

bij goedkopere locaties. 

 

Hopelijk willen de gemeente en het rijk een keer inzien dat je voor werk 

echt niet rijkelijk beloont word en dat het elke maand op zijn Hollands 

gezegd, gewoon tobbe is. Ik probeer elke maand wat over te houden om een 

potje te maken voor de als maar duurder wordende lasten. Maar echt een 

leuk leven is het niet. En ik ben ook bang dat de economie hier ernstige 

schade door op gaat lopen, die kan nooit lang goed blijven gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ron Pennarts 

Zwedenstraat 75 

Haarlem 

 


