
Van: Ton Duffels <tduffels@dds.nl> 
Verzonden: maandag 14 september 2015 15:03 
Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: brief B&W vernoeming straat naar mw. Jetty Velu zonder kennisgeving aan directe 

familie (dochter) 
Bijlagen: brief B&W vernoeming straat naar Jetty Velu.pdf 

Hierbij een digitale versie van een brief inzake de vernoeming van een straat naar mw. Jetty Velu. 
Mw. Velu is de bij haar geboorte overleden moeder van mijn vrouw, te weten Jetty Duffels van Drunen. 
De schriftelijke, ondertekende versie is vandaag verzonden. 
Met vriendelijke groet, 
A. Duffels 
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J. Duffels van Drunen Ede, 14 september 2015 
Witte Hindepark 10 
6711 PB Ede 

Email: iduffels@dds.nl 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 

Postbus 511 
2003 PB Haarlem 

Betreft: vernoeming van een straat naar mijn moeder, mw. Jetty Velu 

Geacht college 

Met verbijstering en later gevolgd door trots heb ik vrijdagavond 4 september 2015 
van mijn dochter moeten horen dat u reeds in 2013 een nieuwe straat in de 
slachthuisbuurt heeft vernoemd naar mijn in 1948 overleden moeder Jetty Velu. 
De straat is, zoals u bekend, gelegen in een wijkje waar meerdere straten naar 
Haarlemse verzetsstrijders zijn genoemd, zoals bv.Hannie Schaft en de gezusters 
Oversteegen. 

Dit bericht van mijn dochter had een zodanige emotionele invloed op mij dat ik nu 
pas in staat ben te reageren. 
En dan met name gaat het hier om de vraag: 
Waarom ben ik hierover niet vooraf geïnformeerd. 
Per slot ben ik haar enig kind, daar mijn moeder kort na mijn geboorte in Bandung is 
overleden. Mijn moeder was namelijk na haar huwelijk met de heer Martin van 
Drunen naar Indonesië vertrokken om daar na alles wat hun in de oorlog was 
overkomen een nieuw bestaan op te bouwen. Helaas is haar dat niet gelukt. 
Mijn vader is later doorgereisd naar Australië nadat ik bij een zus van mijn moeder in 
Nederland was ondergebracht. Bij deze tante ben ik ook opgegroeid. 

Overigens is het mijn man en mij bekend wat zij in de oorlog heeft betekend. 
Samen zijn mijn man ik ook bij de uitreiking van het Verzetsherdenkingskruis 
geweest wat ik namens haar in ontvangst mocht nemen. 
Ook mijn dochter en ik zijn op 5 mei 2010 op uitnodiging van het Noord Hollands 
Archief bij de opening van de expositie in de locatie Janskerk van "Vrouwen in 
verzet" geweest. 
Naast veel andere zaken is daar ook gesteld dat mocht er iets spelen wat met mijn 
moeder te maken heeft, ik hierover zou worden geïnformeerd. 
Dus nu niet en dat terwijl zowel bij de gemeente, het Nationaal Archief als bij de 
vereniging van verzetsstrijders mijn gegevens bekend zijn. 



Verder hebben wij ondertussen begrepen dat het een morele plicht is om bij 
vernoemingen directe familie altijd te informeren alvorens hiertoe te besluiten. 
Nu heb ik het dus twee jaar later en via onderstaande omweg moeten vernemen. 
In de klas, groep 6, waarin mijn kleindochter zit, wordt momenteel het boek 
Oorlogsgeheimen van Jan Terlouw gelezen. Naar aanleiding hiervan vertelde zij dat 
de oma van haar moeder, dus mijn moeder, ook iets met de oorlog had gedaan. 
Toen de juffrouw hier op inging moest zij echter het antwoord schuldig blijven waarop 
de juffrouw aan mijn dochter vroeg naar het "hoe, wat en waar" Echter hoewel mijn 
dochter mee geweest is naar de opening van de tentoonstelling "Vrouwen in verzet" 
en er dus wel het een en ander van af weet, wou zij alvorens de juffrouw schriftelijk te 
informeren nog wat checken en zo kwam zij en door haar ik er achter dat u in 2013 
een straat naar mijn moeder heeft vernoemd. 

Graag hoor ik van u waarom ik niet ben geïnformeerd 
Met vriendelijke groet, 

Mw. J. Duffels van Drunen 


