Geachte heer/mevrouw,

Ik zou jullie graag in kennis willen stellen van het effect van de actuele ontwikkelingen in
Turkije op de Nederlandse Turken in Nederland. Ook zal mijn eigen persoonlijke beleving ter
sprake komen.

Ik ben zelf al meer dan 10 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Gulen beweging, daar ben ik
trots op. Ondanks mijn drukke schema, probeer ik naast mijn privésfeer zoveel mogelijk tijd
vrij te maken om vrijwilligerswerk te verrichten. Ik ben er heilig van overtuigd dat het van
levensbelang is om je dienstbaar op te stellen richting de samenleving. Daarbij is het begrip
altruisme niet weg te denken voor mij.

Tot op heden heb ik mij altijd ingezet voor de jongeren en de samenleving d.m.v. onderwijs,
dialoog en liefdadigheid. Mede door de gebeurtenissen in Turkije, de negatieve propaganda
van de Turkse overheid en de eenzijdige berichtgeving word ik onder andere bestempeld als
vijand en onterecht uitgemaakt voor landverrader en terrorist.

Jammer genoeg zijn de problemen uit Turkije naar Nederland geimporteerd. Ik maak me
zorgen. De spanningen lopen onverminderd op. De situatie escaleert. Ik denk dat het van
belang is om eerst maar eens stil te staan bij de karakteristiecke eigenschappen van de
Nederlandse Turken. Ze zijn te fanatiek en enorm gevoelig als het om politiek gaat. In
gesprekken met Nederlandse Turken is standaard het hoofdonderwerp de Turkse politiek. Het
is bijna onmogelijk om dit ‘o zo belangrijke’ onderwerp te vermijden. Ik vind het spijtig en
pijnlijk om het te vermelden, maar dit soort onderwerpen komen ook vaak genoeg zelfs in de
moskeeén ter sprake. De Diyanet moskeeén hebben tot mijn verbazing zich niet onpartijdig
opgesteld. Normaliter zijn zij onder andere verantwoordelijk om mensen tot rust op te roepen,
de situatie te de-escaleren en de saamhorigheid tussen de mensen te bevorderen, maar dat is
helaas niet zichtbaar.

Ondanks Fethullah Gulen zich zelf al meerdere malen heeft gedistantieerd van de mislukte
coup, worden de sympathisanten van de beweging beschuldigd zonder enig bewijs. Fethullah
Gulen heeft zijn hele leven toegewijd aan universele vrede. De aanslagen van 11 september
2001 heeft hij op de volgende manier veroordeeld: ’Een terrorist kan geen moslim zijn, noch
kan een ware moslim een terrorist zijn’’. Verder zegt hij ook het volgende ‘Ik wil graag
benadrukken dat iedere terroristische activiteit, ongeacht wie erachter zit en wat het doel is, de
grootste klap voor de vrede, de democratie en de mensheid is’’. Verder is er ook uit het
onderzoek van Martin van Bruinessen naar voren gekomen ‘dat de Giilenbeweging
waarschijnlijk de best geintegreerde migrantengroep is in Nederland, ongeacht of men naar
religieuze groepen of niet kijkt’. Dit zorgt er juist voor dat er zout in mijn wond wordt
gestrooid. Universele vrede, onderwijs, dialoog, liefdadigheid, democratie en mensenrechten
staan hoog in het vaandel bij Fethullah Gulen en zijn aanhangers. Ik denk dat u zich wel kunt
voorstellen hoe pijnlijk het is om met het tegenovergestelde beschuldigd te worden

Wat zijn de gevolgen geweest van de actuele ontwikkelingen voor Sinan als persoon?

-Ondanks ik graag naar Turkije op vakantie wilde gaan en mijn familie wilde bezoeken, heb
ik uit veiligheidsoverwegingen er voor gekozen om niet te gaan.

- Familieleden hebben mij zowel persoonlijk als telefonisch benaderd en mij verzocht om
afstand te nemen van de Gulen beweging.



- Zelfs Mijn ouders, waar ik zielsveel van houd, hebben mij via de telefoon duidelijk gemaakt
dat ik afstand moet nemen van de beweging. Ze maken zich zorgen. Ik kan geen normaal
gesprek voeren met hen via de telefoon, aangezien zij de angst hebben dat ze worden
afgeluisterd. Dit was echt een enorme klap voor mij. Ik heb nog steeds moeite om het te
verwerken. Op de middelbare school was ik namelijk geen lieveling. Wat ben ik toch blij dat
ik met de beweging in aanraking ben gekomen. De rolmodellen binnen de Gulen beweging
hebben mij geinspireerd om te studeren, om te klimmen op de maatschappelijke ladder, om
vrijwilligerswerk te verrichten, om niet egoistisch te zijn en iedereen te respecteren ongeacht
zijn afkomst of religie. Ik ben enorm veranderd in positieve zin. Mijn ouders hebben gezien
hoe ik ben veranderd. Mijn ouders hebben ook gezien hoe ik mij jarenlang heb ingezet voor
de samenleving. Ondanks mijn ouders beseffen dat ik al deze positieve ontwikkelingen heb te
danken aan de rolmodellen binnen de beweging en zij trots op mij waren, krijg ik nu van hen
te horen dat ik mij moet distantiéren van de beweging. Ik had eigenlijk verwacht dat mijn
ouders mij in zo een moeilijke periode zouden geruststellen en motiveren.

- Goede vrienden van mij hebben hun zorgen uitgesproken. Ze hebben telefonisch contact met
mij opgenomen om hun zorgen uit te spreken. Ze hebben me geadviseerd om voorzichtig te
zijn en discussies te vermijden.

- Ik durf niet meer in het openbaar mijn kleur (affiniteit met de beweging) kenbaar te maken.
Ik houd het bewust verborgen. Ik ben genoodzaakt om discussies te vermijden. Het is jammer
dat ik niet met hen op een fatsoenlijke manier in gesprek kan gaan.

- In het algemeen is mijn relatie beschadigd met vrienden, kennissen en familie. De meeste
van hen zijn een aanhanger van Erdogan. Ik vind het jammer dat ze alles klakkeloos van
Erdogan overnemen. Het is verboden om kritisch te zijn. Anders denken wordt niet
gewaardeerd. Als je Erdogan niet ondersteunt dan krijg je al snel te horen dat je ongelovig
bent, een landverrader bent en geen liefde hebt voor je vaderland. Familieleden proberen mij
te overtuigen dat ik op het verkeerde spoor ben. Ik vind het jammer dat al deze gebeurtenissen
ten koste is gegaan van mijn relatie met mijn naasten.

- In de avond van 12 augustus zijn er twee ondernemers (aanhangers van de beweging)
aangevallen (zie link 1 en 2) door Erdogan aanhangers . De aanhangers van de Gulen
beweging hebben op 29 juli een persconferentie (zie link 3) gehouden waarin ze een oproep
hebben gedaan tot kalmte en verbroedering. Ze hebben vaker hun zorgen uitgesproken over
het effect van de lange arm van Erdogan. Ik vind het jammer om waar te nemen dat er geen
voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen en dat er niet voldoende preventief wordt
gewerkt. Ik vraag mij zelf steeds vaker af of het wel iiberhaupt verstandig is om de straat op te
gaan. Wie weet wat voor een verassing mij staat te wachten........

Link 1 : http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/binnenland/15049/amsterdammer-mishandeld-
door-erdo%C4%9F-aanhanger

Link 2 : https://twitter.com/hakbuyuk/status/764206741542334464

Link 3 : http://nos.nl/artikel/2121743-gulen-aanhangers-vrezen-nieuwe-bedreigingen-na-
terugkeer-vakantiegangers.html
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De onderstaande quotes van Fethullah Gulen, is slechts een deel van de antwoord op de
vraag waarom Fethullah Gulen mijn bron van inspiratie is

Onderwijs:

Onderwijs is altijd al de meest belangrijke weg geweest naar het dienen van je land.
Nu we leven in een mondiaal dorp is onderwijs de beste manier om de mensheid te dienen en
om de dialoog met andere beschavingen helpen verwezenlijken.

Liefdadigheid:

Wees zo verdraagzaam dat je boezem zo wijd wordt als de oceaan. Raak vervuld met geloof
en voel liefde voor de mens.

Laat er geen bedroefd hart zijn waarin je niet geinteresseerd bent of waarnaar je de hand niet
hebt uitgereikt.

Dialoog:
Dialoog met mensen met andere overtuigingen is vandaag de dag een must.
De eerste stap om dit tot stand te brengen is om het verleden te vergeten, polemische

woordenwisselingen te negeren en voorrang te geven aan overeenkomsten, waarvan er altijd
meer aanwezig zijn dan tegenstellingen.
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